Verzoening raakt ons en de ander

Een vreemde
is niet bruin, niet geel, niet getaand, niet bleek,
hij spreekt geen vreemde taal;
hij is diegene die wij niet willen zien
en niet willen verstaan...

Een vreemde

is niet ver weg, niet onbekend,

niet uit een andere streek of land;

hij is aan jou verwant,

enkel diegene die je hebt buitengesloten...

Een vreemde

is niets in jouw ogen, je laat hem liever alleen;
is hij die je als niet volwaardig hebt beschouwd,
en wiens mondigheid jij hebt gebruikt

door in zijn plaats te spreken...

Een vreemde

is niet dom, niet onredelijk, niet veeleisend,
niet vals en geslepen;

hij wil graag zijn leven met jou delen,

had jij maar zijn kansen niet weggesmeten



